
 

Beste leden van De Vierschaer 

 

Wij hopen dat u allen genoten heeft van een fijne zomer. Wellicht bent u op een 
verre reis geweest, of bent u juist in de buurt gebleven en heeft u kunnen genieten 
van al het moois dat Wouw en de nabije omgeving te bieden heeft. 
Inmiddels loopt de zomer weer op zijn eind, de dagen worden merkbaar korter, de 
temperatuur daalt en de eerste vogels beginnen weer aan hun verre reis. 
Voor de komende herfstmaanden heeft René Hermans ons weer voorzien in de 
nodige lezenswaardige artikelen. In de serie ‘Wouwse winkels en bedrijven’, neemt 
hij u in dit derde deel mee op reis langs de Wouwse herbergen en eetcafés. 
Aangezien Wouw gunstig gelegen is langs de wegen van Zeeland naar Brabant en 
van Zuid-Holland naar Vlaanderen, passeerden hier al sinds mensenheugenis vele 
reizigers. Zo wordt er al een herberg vermeld op het Marktplein in de eerste helft 
van de vijftiende eeuw.  
Via smeden en brommermonteurs, die daarnaast ook nog een pintje tapten, neemt 
René u mee langs koffiehuizen en via een sterrenrestaurant naar een hele rits 
andere cafés. Het bestuur wenst u dan ook veel leesplezier toe op deze reis! 
 
Namens het bestuur Bart Mariën (voorzitter) 
 

AGENDA 
 
De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 

• 26 september presentatie boekje cafés (editie 3/4) in zaal Donkenhof met culinaire avond. 

• November: 21 november regionale quiz in Breda. Een team van onze vereniging neemt daar deel. 

• November/december: tijdschrift 4 van 2025. 

• Begin 2026: algemene ledenvergadering met strijd om de Vierschaertrofee door Eduard Hof. 

• Maart 2026: tijdschrift nr. 1 van 2016. 

• Juni/juli 2026: Deel IV Wouwse winkels en bedrijven. Diverse bedrijven en winkels die nog niet aan bod zijn 
geweest in de eerste drie nummers uit deze serie. 

• De bedoeling is om in het nieuwe jaar ook één of twee lezingen te organiseren. 
 

Werken aan de collectie van de Vierschaer 
 

We zijn op zoek naar enkele vrijwilligers binnen of buiten onze vereniging die onze drie 
bestuursleden Rinus Jaspers, Kees Poldermans en Kees Bovée willen helpen bij het uitzoeken, 
sorteren en beoordelen van de vele voorwerpen die in de loop van de jaren aan De Vierschaer 
zijn geschonken of uitgeleend. 
Die liggen op verschillende plaatsen opgeslagen en ooit was het idee om een museum in te 
richten. Dat idee is al jaren geleden achterhaald, want een museum is financieel niet te realiseren, 
terwijl ook de collectie niet zo uniek is dat daar massa’s mensen naar zouden komen kijken. 
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De bedoeling is dat voorwerpen die in bruikleen zijn gegeven terug gaan naar de eigenaren. Bij 
de zaken die geschonken zijn, wordt nagegaan of het iets typisch Wouws is (uiteraard worden 
hier ook Heerle, Wouwse Plantage en Moerstraten mee bedoeld). Die voorwerpen worden wel 
bewaard en mogelijk worden ze ooit gebruikt op een expositie. 
Wie denkt dat hij of zij onze bestuursleden kan helpen, kan zich melden op het mailadres 
secretaris@de-vierschaer-wouw.nl. Maar uiteraard ook bij andere bestuursleden. 

 
 
 

 
 

(Let op dit zijn voorbeelden. Deze zijn niet in het bezit 
van de vereniging!) 

 
 

 
Rondleidingen op Landgoed Wouwse Plantage weer 

een succes 
 
Dit jaar waren er weer vier rondleidingen op landgoed Wouwse Plantage met in totaal meer 
dan 140 deelnemers. Eén van die rondleidingen was bijzonder, want voor Els Vanaert (67) 
was het de eerste keer dat ze dit werk als gids deed. 
Zij werd op het landgoed geboren in de woning die nog steeds 
bekend staat als Prinsenhof. Daar woonde destijds boswachter 
Jantje Prinsen. BNDeStem wijdde dit jaar een artikel aan deze 
rondleiding waarin vooral aandacht werd besteed aan de nieuwe 
gids. 
Voor de vereniging betekende dit dat er naast de al bestaande 
gidsen een nieuwe gids voortaan een deel van de 
werkzaamheden over kan nemen. Volgend jaar staan er op de 
twee laatste woensdagen van juli en de twee eerste woensdagen 
van augustus weer rondleidingen op het programma staan. 
 

Foto’s in toekomst op de website 
 

In het bestuur is besloten om te gaan werken aan het digitaliseren van alle foto’s, maar ook om 
daar een beschrijving bij te maken. De vereniging wil dat doen met een programma dat ook door 
andere heemkundekringen wordt gebruikt. Foto’s kunnen dan tegen een kleine vergoeding 
gebruikt worden, waarbij onze leden uiteraard korting krijgen op deze prijs. We houden u op de 
hoogte, want eerst moet duidelijk worden wat de kosten zijn van de aanschaf van het programma.  

 



Team Vierschaer naar regionale quiz 
 

Op vrijdag 21 november vindt in Breda de 

regionale quiz van heemkundekringen plaats. 

Vorig jaar won het team van Paulus van 

Daesdonck uit Ginneken en Bavel de quiz en 

zij mogen daarom de nieuwe editie vorm 

geven. 

Ons team met Willem-Jan Joachems, Frank 

Schijven, Adriënne Hermans, Kees Bovée, 

Karel Schrooyen en René Hermans gaat eind 

november naar Breda om daar de Wouwse eer 

te verdedigen. 

Wij houden u verder op de hoogte van de 

ontwikkelingen en in de volgende nieuwsbrief 

kunt u een verslag vinden van de quiz met 

uiteraard de uitslag. 
 

 

Excursie naar Hulst en omgeving 

 
Op zaterdag 6 september vertrokken we met 56 deelnemers in de bus van De Groen naar 
Zeeuws-Vlaanderen. Een uur later zaten we aan de koffie met een plak cake in het 
wonderlijke café ‘Het Verdronken Land’ in Emmadorp. Dit café is meer dan een eeuw oud 
en overal staan attributen en snuisterijen uitgestald, binnen én buiten. Die kregen dan ook 
eigenlijk meer aandacht dan de koffie. 

 

Hierna gingen we de 
bus weer in voor een 
rondrit in het oostelijk 
deel van Zeeuws-
Vlaanderen. Feitelijk is 
deze regio niet zo 
bekend en gids Hans 
kon ons dan ook veel 
nieuws vertellen. We 
maakten een stop net 
over de grens in België 
bij het spookdorpje 
Doel. In 1998 besloot 

de Vlaamse regering dat Doel geheel moest verdwijnen in verband met de uitbreiding van de 
haven van Antwerpen. Door de vele protesten is dit nooit gebeurd. Er wonen nu nog zo’n tiental 
mensen en de overige woningen zijn dichtgespijkerd en versierd met graffiti. Momenteel wordt 
het dorp toch weer opgeknapt en zullen er recreatiemogelijkheden komen. Er is zelfs een 
terugkooprecht voor bewoners die ooit hun woning verkochten aan de overheid ter onteigening. 
 

Verder rijdend kwamen we terecht bij het melkveebedrijf van de familie Voermans in Graauw. 
Daar moest buschauffeur Frits de bus de stal inrijden en dat lukte prima. We werden vrolijk 
onthaald met een luid boegeroep van de vele koeien! De boer legde duidelijk uit hoe zo'n 

Regiocoördinator Bart van Eekelen van 

Brabants Heem overhandigt de trofee aan 

de teamleider van Paulus van Daesdonck 



veebedrijf in de huidige tijd 
moet opereren binnen de 
regels. Ook vertelde hij dat 
de koeien drie keer per 
dag gemolken worden en 
dat dat niet alleen een 
grotere productie oplevert, 
maar ook diervriendelijk is. 
De koeien hebben dan 
namelijk niet steeds volle 
uiers. 
 

Door naar Hulst voor de 
lunch bij ‘De Koning van Engeland’. Een heerlijk soepje, verschillende broodjes en koffiekoeken 
stilden de honger. Wonderlijk dat alles nog op tijd voor ons gereed stond, want manager Thijs, 
waar een deal mee was gemaakt, had niets opgeschreven en de keuken wist dan ook van niets 
over onze komst met 56 man! 
 

Na de lunch stonden drie stadsgidsen ons op te wachten en werd de groep verdeeld. We maakten 
een wandeling over een gedeelte van de vestingdijken, kregen uitleg over de Pagadderroute, 
welke gemarkeerd wordt door beeldjes die kleine Spaanse soldaatjes moeten voorstellen, en 
bezochten de Sint-Willibrordusbasiliek, welke in 2009 tot mooiste kerk van Nederland is verkozen. 
 
Daarna werden we losgelaten in het mooie stadje Hulst. Op de Markt was het druk doordat onder 
meer de brandweer van Woensdrecht er demonstraties gaf. Gelukkig was er genoeg horeca om 
bij het mooie weer nog even een terrasje te pakken. Rond 17.00 uur vertrokken we weer naar 
Wouw, waar we een uur later arriveerden. Getuige de reacties  hadden velen weer een gezellige 
dag gehad en dat was ook de bedoeling!! 
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